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Z3 – De zanger van het laatste lied 
 
 
De zanger van ’t laatste lied 
zoekt woorden maar hij vindt ze niet 
zoekt woorden om nog een keer echt 
te zeggen wat er moet gezegd 
voordat het over is en stil 
en kaal en rustig wordt en schril. 
 
De zanger van ’t laatste lied 
zoekt woorden maar hij vindt ze niet 
hij luistert en denkt na loopt rond 
kijkt om zich heen staart naar de grond 
hij eet, hij leest, hij ziet tv 
hij wandelt met wat vrienden mee. 
 

Soms hoort ie iets vangt ie iets op, dat zoemt dan dagen in zijn kop 
maar woorden, voor zijn laatste lied zijn het bij lange na nog niet. 

 
De zanger van ’t laatse lied 
zoekt woorden maar vindt ze maar niet 
de nood is hoog, de tijd die dringt 
voor een laatste lied dat alles zingt 
dat tegengif mengt, klaarheid schenkt 
en alle tumult tot zwijgen brengt. 
 

Hoe zing je wat er krom is recht, hoe zing je wat onwaar is echt 
hoe zing je wat er dom is goed, hoe zing je voor in tegenspoed 
hoe zing je troost bij nederlaag, hoe zing je antwoord in een plaag 
hoe zing je zonlicht in het grauw, en hoe vooral… ik hou van jou. 

 
De zanger van ’t laatste lied 
zoekt woorden maar hij vindt ze niet 
en hij besluit dit gaat niet meer 
hij geeft het op hij legt zich neer 
zijn vrouw en kinderen aan zijn bed 
horen tot slot heel zacht nog net. 
 

zijn stem, zijn laatste ademstoot, ternauwernood 
iets zingen, tegen hun verdriet… vergeet me niet. 

 
(Instrumentaal) 

 
De zanger van ’t laatse lied… 
De zanger van ’t laatste lied. 


